
 

 

VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 7 MEI 

 

We wensen u en jou een gezegende en goede bespreking met elkaar!  

 

Morgendienst , Bediening Heilige Doop 

Schriftlezing: Hebreën 11 : 1 - 7  

 

Vragen: 

1. Als je een leven met de Heere hebt, dan hoor je Zijn stem. Is dat iets meer dan dat je 
“alleen maar” een stukje in de Bijbel leest? 

2. Er zijn mensen die proberen de (overblijfselen) van de ark van Noach te vinden. Wat 
vind jij daarvan? 

3. Was het voor Noach moeilijk om te geloven dat de zondvloed er echt aan kwam? 
Waarom wel/niet? 

4. Wat wordt ermee bedoeld dat Noach “gevreesd” heeft? Hoe komt het als de Bijbel 
voor ons een “papieren tijger” is? 

5. Wat heeft de ark te maken met jouw doop? 
6. Wat wordt bedoeld met “een preek van hout”? Op welke manier kunnen wij 

getuigen van de Heere? 
7. Maak een tekening van de ark op stevig papier. Knip hem in 20 stukken. Je hebt nu 

een puzzel die je met elkaar kunt maken. 
 

Avonddienst  

Schriftlezing: Deuteronomium 8 

Heidelbergse Catechismus Zondag 50 


